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Om te lezen

Bijgoed
Sneeuwklokjes op Texel

Iedereen houdt van sneeuwklokjes, 
zo lijkt het. Dat is ook niet zo gek 
want het sierlijke witte bloeme-
tje is een welkome voorjaarsbode. 
Op Texel is het meer dan dat, daar 
worden ze volop gekweekt. De titel 
‘bijgoed’ verwijst naar de betiteling 
van kwekers voor de kleine soorten 
bolletjes naast tulpen, hyacinten, 
lelies en narcissen. 
Vroeger werden sneeuwklokjes 
in duinbossen, eendenkooien en 
boomgaarden gekweekt. De teelt 
in duinbossen is al sinds de jaren 
‘80 gestopt maar de restanten van 
deze ‘sneeuwklokjesbossen’ zijn nog 
steeds de moeite waard. Ook tuinen, 
wegbermen en overhoekjes kleuren 
wit. De teelt zelf vindt inmiddels, 
met succes, plaats op akkers, waar 
de sneeuwklokjes onder een bedek-
king van gesneden riet gedijen.
De auteur, woonachtig op Texel en 
groot liefhebber van sneeuwklokjes 
en van geschiedenis, gaat uitgebreid 
in op de Texelse sneeuwklokjesteelt. 
Hoewel sneeuwklokjes waarschijn-
lijk al veel langer op Texel groeiden 
schreef dominee Jacob Huizinga 
op 28 januari 1873 dat de sneeuw-
klokjes in zijn tuin bloeiden. Dit is 
de eerste schriftelijke melding van 
sneeuwklokjes op Texel. Rond 1900 
waren er al verschillende kwekers 
actief. In de jaren ‘50 trokken avon-
tuurlijke Texelaars naar het Loire-

gebied in Frankrijk. Dit ligt in het 
natuurlijke verspreidingsgebied van 
de sneeuwklokjes. Hier gingen ze 
op zoek naar mogelijkheden om 
daar sneeuwklokjes te oogsten. In 
de loop der jaren ontstonden er 
steeds meer contacten met de franse 
eigenaren van de grond en beproef-
den ook steeds meer Texelaars hun 
geluk. Het reizen met een oude 
Teso-bus of een caravan die al voor 
Alkmaar een wiel kwijtraakte lever-
de volop anekdotes op. Later werden 
er ook sneeuwklokjes uit Schotland 
geimporteerd. Het was overigens 
niet alleen avontuur, maar beteken-
de ook hard werken. 
Met de verhalen van Texelaars, 
krantenknipsels, oude en nieuwe 
foto’s en archiefmateriaal komt de 
geschiedenis en de ontwikkeling 
van de teelt tot leven. Ook is er 
aandacht voor de huidige teelt en de 
economische en toeristische bete-
kenis van Texel als sneeuwklokjes-

eiland. Daarnaast is er natuurlijk 
aandacht voor de cultuurhistorie, 
‘galanthofielen’ (sneeuwklokjesver-
zamelaars) en hun hobby en voor 
verschillende soorten sneeuwklok-
jes. Met de informatie en kaart-
jes van de diverse groeiplaatsen 
kun je zelf op pad om de Texelse 
sneeuwklokjes te bekijken. Warm 
aanbevolen voor Texelliefhebbers, 
liefhebbers van streekgeschiedenis 
en natuurlijk onmisbaar voor de 
verzameling van iedere galanthofiel.
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